
 
 

 

Verkiezing van de Algemene Overste 

Rome (Italië) – 24 oktober 2008 
Deze morgen om 9.43u hebben de Kapittelleden  

zr. Yvonne Reungoat verkozen tot Algemene Overste. 
Zij is de 9de opvolgster van Moeder Maria D. Mazzarello.  

Onmiddellijk mocht zij tal van felicitaties ontvangen  
van de Kapittelleden,  

van de Vicaris van de salesianen, Don Adriano Bregolin.  
Ook andere leden van de hoofdraad van de salesianen,  

de vertegenwoordigers van de Salesiaanse Familie en de naburige 
gemeenschappen kwamen enthousiast hun  

gelukwensen aanbieden. 
De Zusters van Don Bosco over de hele wereld willen ook 

 hun erkentelijkheid en gelukwensen aanbieden aan de nieuw 
verkozen Algemene Overste. 

 

 
 
Zr. Yvonne Reungoat 
 
Zr. Yvonne is geboren te Plouénan (Finistère, 
Frankrijk) op 14 januari 1945. 
Zij behaalde een licentie voor geschiedenis en 
aardrijkskunde. Gedurende 11 jaar gaf zij les. 
Daarna werd ze overste  en provinciale vicaria. 
Van 1983 tot 1989 was ze provinciale van 
Frankrijk “H. Hart” met als zetel in Parijs. 

In 1990 neemt ze voor het eerst deel aan een Algemeen Kapittel als 
gedelegeerde voor de provincialen 
van Spanje en Frankrijk voor West-
Afrika. Op 1 januari 1991 wordt ze 
benoemd tot Overste van de 
Afrikaanse Visitatoria “Moeder van 
God” (AFO), waar ze dan ook de 
eerste provinciale van wordt op 5 
augustus 1992. 
Gedurende deze “Afrikaanse jaren” 
bevordert ze vooral de onderlinge 
relaties en de eenheid van 
medezusters, want deze jonge 
Provincie, en de gemeenschappen 
bestaan uit zusters die over verschillende naties bijeen gebracht zijn.  



Zij heeft bijzondere aandacht voor de vorming van de jonge zusters. In de 
overtuiging dat het charisma ook in Afrika tot bloei kan komen, zorgt ze 
ervoor dat de provincie een eigen aspirandaat, postulaat en noviciaat 
heeft. 
Onder haar impuls zal ze ook jongerencentra, centra voor alfabetisatie en 
de promotie van de vrouw oprichten, omdat ze zich sterk bewust is van de 
armoede en het lijden van de meest behoeftigen. Zij werkt samen met de 
salesiaanse familie tot de vorming van animatoren om hen in te schakelen 
in de pedagogische zending. 
Op het Algemeen Kapittel XX (1996) werd ze verkozen tot Visitatrice. 
Tijdens deze periode heeft ze de zes Provincies bezocht van Latijns 
Amerika, vier Europese Provincies en Korea. 
Op het AK XXI (2002) kreeg ze de taak van Algemene Vicaria van het 
Instituut van de Dochters van Maria Hulp. 
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